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Gedicht 
Wij leven in vrede 

Al zeventig jaar 
Daar staan we meestal niet bij stil 

Dat is helaas waar 

Maar 4 mei is anders 
We kunnen vandaag dankbaar zijn 

Dat wij hier geen oorlog hebben 
En vrij zijn van pijn 

Ik denk weleens aan vroeger 
Aan die vreselijke tijd 

Maar het is nog veel erger 
Als je er zelf onder lijdt 

Wij herdenken vandaag hier 
De slachtoffers van toen 

Onschuldige mensen 
Die er niets aan konden doen 

 
Sonny Vuijsje 
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Vrijheid is er  
hoe meer je erover nadenkt 

hoe meer kanten je aan vrijheid ontdekt 
vrij ben je als je mag denken 

en geloven wat jij wil 

vrijheid kun je niet zien 
en niet vastpakken 

maar toch is vrijheid het mooiste 
dat we samen delen 

stel je voor dat we niet vrij zouden zijn 
geen recht hebben 

niet zelf mogen denken en geloven 

of erger nog bang zijn 
voor het hebben van een eigen mening 

dan is vrijheid er niet 

maar juist dan moet je blijven 
denken en geloven dat 

vrijheid er is 

 
Floris Vreugdenhil 

 


